De Breuijel’s
vrouwluu

Hentjen en Dientjen Breuijel aan de Slotsteeg “Dat mot wel

n paar ampatten ¢wes waen. Dit hadden we al enige malen
gehoord, en dus maar eens op onderzoek wit. Vanaf deze plaats
eerst een woord van dank aan mevrouw Sixma van Heemstra en
aan Besselink ‘van de Menkhorst), naaste buur van de Breuijels,

Zij beiden wisten uit verschillende episodes en vanuit hun eigen
invalshoek te verhalen. Hierdoor kon er een beeld ontstaan van
deze “berundere vrouwluu’ die van 1860 tot 1946 woonden aan de
Slotsteeg nummer 2 (Noordink 468,

Noordink anno 1900. De buurtschap de Noordink was in die
tijd een landschap, waar men tegenwoordig als natuurliethebber
van zou watertanden. Hoge kampen omzoomd door zogenaamd
boerengeriefhout, laag drassig weiland en veel bosjes. Dit alles
doorsneden door talloze paadjes en karrensporen, die nodig
waren voor de ontsluiting van de versnipperde percelen en
natuurlijk voor de boerenhoeves die duidelijk hun stempel op
de streek drukten. Namen als Memelink, Wassink, Abbink,

Dientjen Breuijel

Hentjen Breuijel

de Lushof en Menkhorst, Ellenkamp, Vaalverink, Hiddink,
Bannink. Langeler, Olthof. En ook Kasperij, de Heurne,
Hesselink, ‘t Regelink en het Creijl zullen altijd met de Noordink
verbonden blijven. Het was ook een streek waar buitenstaanders
snel de weg kwijt waren en waar het reeds vanaf het tweedonker
(schemering) voor onbekenden iets mysterieus en ook iets
griezcligs had.

Hentjen {Hendrika Johanna Berendina) was geboren in 1859

en Dientjen, voluit Everdina, in 1864, beiden dochters van Evert
Breuijel en van Johanna Willemina Mombarg. Noordink 468 was
hun ouderlijk huis, een flinke boerenhoeve, maar waar de tand
des tijds zijn invloed al behoorlijk had laten gelden. Het boeren
van Hente en Diene, zoals de volksmond ze noemde, was niet 20
hest. Het weinige vee dat in de loop der jaren nog overgebleven
was, werd slecht verzorgd. Bekend is dat een paard in de kolk
achter het huis is verdronken, en dat de laatste melkkoetjes

‘an de spikke’ geweid werden. Wintervoer werd niet al te veel
gewonnen, en wanneer in de herfst een dikke koe op stal ging
kwam er in het voorjaar een scharminkel weer uit. Melk geven
was er dan ook nauwelijks bij, maar om dat niet te laten merken,
rammelden de dames wel iedere morgen met het melkgerei.
Waar de dames wel van leefden, dat was van de houtverkoop.

Ze verkochten peppels, maar ook ander boerengeriefhout, dat
om hun boerderij volop aanwezig was. Hulp hadden ze daarbij
van Dijkman ‘van de Kinderkamp| die ook een van de weinige

Foto rechishoven.,

Boerderij ‘Het Langeler, hier
op de foto, werd bewoond door
Hente en Diene, Toen het te
bouwvallig werd, verhuisden de
‘dames Bruil’, Henle zou gq:grﬁ,ﬂ
hebben: "Wi-j gaot now naor "t
Breuijel, want die vilt 2o misg
niet in mekare’,



Hengelogrs was die er over de vioer kwamen. Nu lag dat laatste

vooral aan Hente en Diene zelf, die nogal ‘grentsig in de kop

waren’ en met het gewone volk niks van doen wilden hebben.
Kreunen de bakker mocht ook komen, want ze aten veel

koek, maar verder waren alleen de dorpsnotabelen welkom, en
voor anderen ging de deur maar op een kier open, zodat men net
de zwarte snoet van Hente kon zien. Nu was dat ook niet zo erg,
want binnen in huis was het 20 mogelijk een nog grotere bende
dan daarbuiten. ‘De moeze geizelden langs de mure’ en ‘de vlier
grujen langs 't kozien naor binnen, waren uitspraken die erop
van toepassing waren.

In het woonvertrek hij het open haandvouor zat daar Diene,
die men ook nooit anders gezien heeft, als zittende bij het vuur,
waar e in 1944 overleed. Zij was niet knap, maar had wel een
goed verstand en ging dan ook over de pecunia (het geld). Dat
geld werd bewaard op de keukentafel die midden in het vertrek
stond en die vol oude kranten en papieren lag, waar de briefjes
en munten tussenin zaten. Moest er betaald worden, dan
schommelde Diene een beetje tussen de kranten en er kwam geld
voor de dag. Hentjen was van oudsher de knapste van het stel, zj
was het ook die ooit verkering heeft g{:had en zelfs nog ecn kind
heeft gebaard, cen dochter Elske. Deze delicate kwestie zullen wij
verder maar niet aanvoeren, zij het dat als vader de naam van ene
Toon Keizer wordt genoemd en standsverschil als oorzaak van
het ongehuwde moederschap.

GEKKE HENTE

Misschien wel hierdoor was Hente een beetje ‘raar’
geworden. Z1) kon s avonds in tweedonker opeens viak voor
eenzame wandelaars over de weg springen, om dan weer
onzchtbaar in de struiken te verdwijnen. Ook haar verschijning
bij volop licht was de moeite waard, groezelige zwarte kleding
met op het hoofd een hoed zonder bol, boven de rand van de
hoed zag je alleen zwart vettig haar, dat pikewart bleef doordat »e
er schoensmeer in deed. En doordat dit spul ook wel eens uitliep,
was ook haar gezicht behoorlijk zwart. Trouwens, dat smoezelige
uiterlijk van Hente kon ook wel eens van het open vour komen
waar ze volgens een neef die er in de oorlogsjaren (40-45)
regelmatig over de vioer kwam, vaak in stond te staren. Dat vuur
is ook haar dood geworden, want ondanks waarschuwingen:
‘I-j valt nog s in 't vour’, is zij op 87-jarige leeftijd voorover in
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het vuur gevallen en enkele maanden daarna in Zutphen in het
ziekenhuis aan de brandwonden overleden,

De neef die haar vond, -a.a ngebrand en wel, heeft dus nog wel
alle moeite gedaan om Hente te redden maar een droevig einde
blijft het. Nog vermeldenswaard is dat, om de ziekenauoto in de
buurt van de boerderij te krijgen, er eerst nog flink gesnoeid
moest worden, en bekend is ook een laatste uitspraak van Hente
uit het ziekenhuisbed: Hier lig ik toch better as in 't vuur,

De familie Sixma van Heemstra, die in de oorlog op 't
Regelink verbleef, was ook een van de weinigen die regelmatig
een bezoekje aan de gezusters bracht. Visite werd soms
meegenomen om die bijzondere bedoening eens van dichtbij
te zien. De dames vroegen dan steevast: "Waor bu'j weg?, want
nieuwsgierig waren ze zeker. Zoals gezegd, contacten met de
{gewone) buur had men niet, want daar voelden ze zich te goed
voor, Het volgende gezegde is dan ook niet van toepassing: ‘Aj
niks bunt en i-j vuult ow niks, bu’j dubbel niks’

De buurt liet dat maar zo, er waren (en zijn) wel meer van
die lui met gebruiksaanwijzing, maar de blagen vonden het
wel spannend. Bijvoorbeeld om vanuit een droge sloot, Hente
te bespioneren wanneer 2e om het huis ‘kraemerde’ Of om die
swarte gedaante op afstand te volgen wanneer ze de houtopstand
aan het controleren was.

‘Met "n betjen verbeelding spookt now de geest van Hente
nog deur de streek. Wie 't niet geleufd mot s aovens in den
oelenvlioch maor s daor rond lopen. Van Mokkinkskamp naor de
buskes bi-j 't Vaalverink en van 't Creijl naor de Wassinkmaot.

't Mot wel 'n betjen bleuisterig weer waen, anders zie'j eur
niet, En absoluut gin lech metnemmen, want dan wordt ze
spochterig en zie'j eur jaoren niet weer. En oh jao, i-j mot ok
zeker allenig waen. Jao luu, rekkent der maor op, at op zo'n
aovend der arges op n eenzamen hoeve de hond anslot zonder
da’j volk ziet”

Ook B. Harmsen ‘van Bruil|, wist nog het nodige van de “Breuijel’s
vrouwluu' te vertellen. Tot 1906 - 1907 hebben ze gewoond

op de boerderij ‘Langeler, ook aan de Slotsteeg. Dese hoeve,
waarvan nu alleen nog enkele fundamenten en enige struiken
aan vrocgere bewoning herinneren, was hun eigendom. Het
was een flinke ‘plaats’ met een toegangspoort aan de Slotsteeg.
Terzijde van het voorhuis was een zogenaamde koepelberg. Dit
was een kleine verhoging in het landschap, omringd door water.
Soms stond er een thechuisje op, vaak werd er ook wel de was
gebleckt. Op 't Langeler is dus ook Elske geboren en overleden,
getuige de noosdnaobers die daarvan aangifte hebben gedaan.
Via de Maonendiek was 't Langeler rechtstreeks verbonden met
Vaalverink, waar toen Willem Fokkink woonde. Een klein stulge
van dexe oude weg is nu nog te zien. Haaks op de Maonendiek
liep de Schaopendiek waaraan Scheffer woonde. Dat 't Langeler
toen (1906) al in slechte staat verkeerde, kunnen we opmaken
uit hetgeen Hente toentertijd had gezegd: “Wi-j gaot now naor



In november 1955, bijna tien
jaar na het overlijden van
Hente, werden de zitplaatsen in
de Hengelose kerk verkocht bij

inschrijving.

~ Verkoop bij inschrijving
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De inboedel van de “Bruijels
vrouwlun’ werd tijdens een
erfhuis verkocht.

Notaris van Ballegoijen de
Jong was belast met het regelen
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cen langdurige geschiedenis
worden.
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't Breuijel, want die vilt 20 nog niet in mekare’ Over de jacht
vertelde de heer Harmsen nog de volgende anekdote:

‘De Schaopendiek was tevens grens van jachtgebieden. De
jacht aan de zijde van 't Vaalverink was verhuurd aan de heer
Clifford, een Twentse fabrikant. De andere kant werd door
plaatselijke jagers ‘beheerd’. Daags nadat Clifford en zijn gevolg
een jachtpartij hadden gehouden, waren de andere jagers zeer
actief, Elke haas die na zo'n jachtpartij nict weer als een haas
terug rende, was de andere dag dus vaak het haasje bij de
buurjagers. Gezegd mag overigens dat deze het elkaar eerder
gunden dan die fabrikant.’

In het ‘Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en
Boerderijonderzoek’ (OTGR) is in 1987 al eens een genealogie
geplaatst van de familie Bruil uit Hengelo. Het betreft hier
dezelfde familie als die van de gezusters Breutjel. Hun vader
wis Evert Brenijel, die leefde van 1796 tot 1884, We komen hier
een gecompliceerde familieverhouding tegen. Vader Evert is
in 1822 getrowwd met een volle nicht van zijn vader, Hendrica
Omstenk. Er was sprake van een aanzienlijk leeftijdsverschil, de
bruidegom was 26 jaar, de bruid al 43 jaar. Er werd een levenloos
geboren kind aangegeven in 1823, geboren in huis nummer 284,
Het huwelijk zou verder kinderloos blijven en in 1857 overleed
Hendrica Breuijel - Onstenk. Evert bleef niet lang bij de pakken
neerzitten, Hij was 61 jaar toen hij hertrovwde met Johanna
Willemina Mombarg, Uit dit huwelijk werden Hente en Diene
geboren. Blijkbaar is Evert er bij ingetrouwd want vanaf 1858
is hij boer op 't Langeler. Mogelijk dat hij de oude boerderij
gewoon heeft verlaten. Bekend is immers dat de gezusters nog
een boerderij bezaten, die ze geheel aan de tand des tijds hadden
overgelaten. Veldwachter Rodermond verkocht de stenen zonder
hun toestemming en stopte de opbrengst in eigen zak. De
dames dienden een klacht in bij justitie. Toen er een gerechtelifk
onderzoek ter plaatse werd ingesteld, trokken de zussen hun
aanklacht in. De grootvader van Hente en Diene was Jan Broijel
(1770 = 1810). Hij woonde in 1798 op huis ‘de Have’, Uit zijn
huwelijk met Reintjen Ditzel werden acht kinderen geboren,
waarvan Evert de oudste was.

Als we de mannelijke lijn van de familie Breuijel op een rij zetten,

komen we tot de volgende reeks:
I.  Teunis Harmsen, bouman op t Broil, gehuwd met Harmken
Jansen.

II. Harmen Tinnissen Bruijl, geboren 1707, trowwde in Vorden
met Jenneken Leverink.

II1. Toon Breul, geboren 1736, getrouwd met Enneken Riessel

IV. Jan Broijel

V. Ewvert Breuijl

De lezer heeft al wel gemerkt dat de naam Bruil op allerlei
manieren is geschreven. In een tijd toen veel mensen niet konden
lezen of schrijven, schreef de dominee of ambtenaar de naam zo
op, zoals hij dacht dat de naam het beste werd vastgelegd.



